
Maandbrief februari

Welkom!

Zowel op 1/2 als op 19/2 starten er nieuwe kleuters op onze school.

Juune, Jacob, Alessandro en Benjamin starten in de vissenklas bij juf Natascha.

In de eendenklas komen Ellie, Velia, Leon, Mila, Victoriia, Elisa, Ella, Linc,
Wannes en Ada erbij.

Welkom!

Carnaval op school

Hebben jullie al gehoord van het pompoenmannetje? Weten
jullie al wie het is? Spannend…
We komen dit zeker te weten op woensdag 07/02 want dan

vieren we feest in onze school:

* de kleuters mogen die dag verkleed komen (moet niet):
° Wees origineel, knutsel of maak iets; dit hoeft geen geld te kosten!
° Houd het lief; breng geen wapens mee, geen enge maskers,...

* We gaan dansen, zingen, springen… Het wordt vast heel leuk!

* De kinderen krijgen die dag uitzonderlijk wat lekkers, wat zoet… Je hoeft dus GEEN fruit mee
te geven.

Op vrijdag 09/02 komen de studenten van Denise Gresiac al onze kleuters in de voormiddag
mooi schminken. Feest overal!

Wist je dat…

Wist je dat…
● Er veel verloren voorwerpen zijn. Kijken jullie aub eens in het rek in de inkomhal?

Wat er nog hangt tegen de krokusvakantie wordt geschonken aan een goed
doel.

● De tweede kleuterklas alle grootouders uitnodigen op het grootouderfeest op
vrijdag 02 februari? Ze brengen de mooie voorstelling ‘wij gaan op berenjacht’.

● We deze maand extra aandacht schenken aan het opruimen en het respect
hebben voor materiaal!

● De krokusvakantie start op zaterdag 10/02 en eindigt op zondag 18/02/’24.



Na de krokusvakantie…

● Start het effectieve inschrijven van de broers en zussen op 19 februari en
eindigt op 08 maart ‘24. De betrokken ouders zullen een persoonlijke mail
ontvangen om zich op afspraak in te schrijven.
Vanaf 27 februari ‘24 beginnen de algemene aanmeldingen.

○ Op 03/02 en 02/03 houden we kijkdagen voor nieuwe ouders (voor meer info
kan je terecht op onze website).

● Komen maandag 19/2 enkele ouders de kinderen nakijken op luizen. Kinderen die
luizen hebben, zullen zo snel mogelijk behandeld moeten worden. Kijk je kind alvast
thuis na op luizen zodat we met een luizenvrije school kunnen starten na de
krokusvakantie!

● Worden de dagen langer en is er meer licht. Het dragen van de fluohesjes is
daarbij niet langer verplicht na de krokusvakantie.

○ Was het hesje en geef het terug af aan de juf - zo liggen ze allemaal in
de klas en worden ze zeker gedragen tijdens uitstappen of bij het
verlaten van de school.

○ Wens je het toch te blijven dragen, bespreek dit dan even met de juf.

● Organiseert onze ouderraad op zaterdag 23 maart weer een geweldige ouderfuif. Zet
deze datum alvast in je agenda!

WAT was dat gezellig...

De Lampionnentocht

Lekker koud maar oooh zo
gezellig. Bedankt aan alle
helpende handen om de
lampionnentocht weer tot
een succes te maken!

Dankuwel STAM, team en
helpende ouders om dit
weer mogelijk te maken.

Maak er een liefdevolle maand
februari van!


